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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag   11 mei 2025 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 
 

Voorganger: ds.      Dirk Jan Bierenbroodspot 
Ouderling: mw.   Janny van Huizen 
Diaken: dhr.    Jan Kleinjan 
Organist: mw.   Gertje van Elsacker 
Koster: dhr.    Arjan Wensink 
Videoteam: dhr.    Henk Moerenhout 
 
 
VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
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Aanvangslied ‘Dit lied begroet een mens van morgen’                                   
(melodie Psalm 72, uit: Zingenderwijs, Tekst: Sjon Donkers) 
(gemeente gaat staan) 
 

1.  Dit lied begroet een mens van morgen,  
Reikhalzen tastend naar 
een dag geschonken zonder zorgen,  
een goddelijk gebaar,  
geen ziekte meer, geen angst en lijden,  
geen haat of doodsbericht,  
een dag die aanbreekt en zal blijven,  
een wankelend vergezicht.  

 
2.  Dit lied geeft toon aan al die stemmen 

die ongehoord en zwaar,  
verduisterd een bestaan omklemmen 
tot vlammend Geestgebaar.  
Het donker wijkt, de nacht wordt lichter 
een ademend bestaan 
waarin je heel kan zijn en dichter 
bij God en mens mag staan.  
 

3.  Dit lied geeft stem aan al die talen 
opklinkend van zo ver,  
veelkleurend koor van leefverhalen 
verbonden van oudsher. 
Een wereld die wij zingend wensen 
een lichtend handgebaar,  
oprichtend opgestane mensen 
tot spiegels voor elkaar.  

 

Groet en bemoediging    (beurtspraak)  

Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen 

(De gemeente gaat zitten) 
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Zingen lied    652:  1, 3 en 4     'Zing jubilate voor de Heer' 

 

1  Zing jubilate voor de Heer, 

hemel en aarde, loof uw Vader, 

engelen, goden, mens en dier, 

sterren en stenen, jubilate! 

 

3  Zing jubilate voor de Zoon, 

dat Hij de hemel heeft verlaten, 

dat Hij de zonden heeft verzoend, 

Jezus Messias, jubilate! 

 

4  Zing jubilate voor de Geest, 

offer de vogel Geest uw adem, 

dat Hij uw hart met vuur geneest, 

wees God indachtig, jubilate! 

 

Kyriëgebed   (al dan niet met gezongen Kyrië en Gloria)  299e 

 

1  Heer, ontferm u, 

Heer, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 

Heer, ontferm u over ons, 

Heer, ontferm u over ons. 

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 

en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen. 

Wij loven U, aanbidden U, 

vereren en zegenen U. 

Wij danken U om uw glorie! 

Hemelse koning, God over allen, 

Vader van mensen! 

Jezus Messias, één met de Vader, 

Lam van God, 

die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: 

geef uw ontferming! 
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Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 

Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 

U alle eer, nu en altijd. 

Amen, amen, amen. 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing uit het Evangelie Johannes 5: 1-15 

1  Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem.  

2  In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het 

Hebreeuws Betzata heet.  

3  Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden.  

5  Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was.  

6  Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt 

u gezond worden?’  

7  De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om 

mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het 

water.’  

8  Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’  

9  En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was 

het die dag sabbat .  

10  De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het 

is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’  

11  Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak 

uw mat op en loop.”’  

12  ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze.  

13  Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was 
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al verdwenen omdat daar zo veel mensen waren.  

14  Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U 

bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ 

15  De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond 

gemaakt had.  

 

Zingen   Lied   647: 1, 3 en 4    ‘Voor mensen die naamloos’   

 

1  Voor mensen die naamloos, 

kwetsbaar en weerloos 

door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven, 

wordt kracht gegeven: 

wij krijgen een naam. 

 

3  Voor mensen die vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 

God wil ons horen: 

wij worden verstaan. 

 

4  Voor mensen die hopend, 

wankel gelovend 

door het leven gaan, 

herstelt God uit duister 

Adam in luister: 

wij dragen zijn naam. 

 

Overdenking van het Woord 

 

Meditatief orgelspel 
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Zingen Lied     ‘Als regen die de aarde drenkt’  ZZZ: 599 

1. Als regen die de aarde drenkt 
die droog en dorstig is: 
zo voedt het woord van God de mens 
die doods en duister is.  
 

2. Als zonlicht dat het groen gewas 
uit zaad ontkiemen doet: 
zo geeft het woord van God de mens 
luister en nieuwe gloed.  
 

3. Als schaduw die verkoeling brengt 
op ’t heetste van de dag 
geneest het woord van God de mens 
die op bevrijding wacht.  
 

4. O God, vernieuw de dorre grond,  
verzacht wat is verhard: 
maak ons gehoorzaam aan uw woord 
en mensen naar uw hart.  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden                                                                                              

na elke gebedsintentie zingen we lied 368f                                                                                               

“God van Leven en Licht, maak alles nieuw. Halleluja.” 

stil gebed - het Onze Vader. 

 

 

Inzameling van de gaven  

  1e collecte voor  KIA zending 
  2e collecte voor  Pastoraat 
  3e collecte voor  Onderhoud kerken 
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ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied ‘Zolang wij adem halen’   657     (staande) 

 

1  Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

2  Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

3  Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

4  Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 
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Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Zegen (gezongen AMEN) 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  18 mei 2025 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze 
dienst gaat ds. F. de Ronde  voor. 
 
Gemeenteavond 
Woensdag 21 mei  wordt de Gemeenteavond  gehouden op in de Martinus 
kerk te Halsteren 
Aanvang  19.30 uur 
De jaarrekeningen van de Kerkrentmeesters en de Diaconie worden behandeld 
 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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